
Boodschap van de Moeder 

 
Beste zusters, 

Ik wend mij tot u om u te groeten maar 

vooral om mijn grote dankbaarheid te 
betuigen: dank om uw gebed die ons elke 

dag begeleidt doorheen dit Kapittel; dank 
om uw genegenheid die ons vergezelt, 

voor de vele wensen die worden gestuurd 
via mail, fax of gewone post. 

Dank om uw “live” volgen van het 
Kapittel via de website. 

Ik schrijf jullie omdat we vandaag over 
precies een maand een nieuwe Algemene Overste zullen kiezen die het 

Instituut zal leiden voor de komende zes jaar van 2008-2014. Ik ben er 
zeker van dat uw gebed tot de H. Geest en de bemiddeling van Maria 

diegene zal begeleiden die de Heer voor dit dienstwerk zal aanstellen. 
Maria Hulp, die de ware Overste is van onze religieuze familie, is midden 

onder ons aanwezig en in elke gemeenschap: dit geeft ons vertrouwen en 

stoutmoedigheid om Gods voorkomende liefde te beleven in de situaties 
van ons leven. 

Wil mijn groeten overbrengen aan de opvoedende gemeenschappen en 
vooral aan de kinderen en jongeren die u zijn toevertrouwd. 

  
Rome, 24 september 2008 

 
Zr. Antonia Colombo 

 


